Ghana: “Trommels en verhalen”

De leerlingen vliegen naar Ghana, gaan door de
douane en worden bij de Baobab-Boom opge-
wacht door de verhalenverteller van het dorp.

Hij neemt hen in een mystieke sfeer mee in een
verhaal....shhhht....luister...De leerlingen beleven
het verhaal, verzamelen symbolen middels het
doen van opdrachten, maken een virtuele busrit,
kijken door VR-brillen, bezoeken de medicijn-
man en maken een amulet.

Boekingen via het aanmeldformulier
op onze website.

De thema’s zijn het belang van de eigen cultuur,
familie en voor elkaar zorgen, spiritualiteit en
voorouders binnen zowel het traditionele als
moderne leven in Ghana.

Programma op dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.00 - 11.30 uur.
(Andere dag/tijdstip mogelijk in overleg).




